
 
Hoi timmermannen/vrouwen,  
 
Wat ontzettend leuk dat je (weer) meedoet aan Timmerdorp Breezand! 

      “Piraten”
Start timmerdorp van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur. 
Van 16:00 uur tot 17:00 uur zijn ouders, broer(s)(tjes), zus(sen)(jes), opa’s en oma’s die willen komen kijken  
van harte welkom.  
 

 
Start van 8:30 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 21:00 uur.  
Van 17:30 uur tot 21:00 uur zijn ouders, broer(s)(tjes), zus(sen)(jes), opa’s en oma’s die willen kijken welkom.  
Deze avond mag je gezellig bij ons op het dorp blijven eten, dit wordt voor de kinderen verzorgt. Er kan in, op, voor, 
naast of onder je eigen bouwwerk gegeten worden. 
Ook zijn ouders, broer(s)(tjes), zus(sen)(jes), opa’s en oma’s van harte welkom om  
te komen/blijven eten tegen betaling. Er is keuze uit verschillende soorten snacks 
o.a. hamburgers en broodjes beenham. Deze kunnen bij de snackkraam  
met contant geld of d.m.v. QR code worden afgerekend. 
 
     “Bonte avond”
Voor 17:00 uur kun je je opgeven voor de talentenjacht. De show start om 18:30 uur.  
Dit is een open podium waar iedereen, die dat durft, mag laten zien wat hij of zij kan. Dat kan/mag dansen, 
zingen, playbacken, goochelen of iets anders leuks zijn.  Geef je op tijd op, vol=vol.  
Jullie ouders, opa’s en oma’s mogen natuurlijk ook hun talenten laten zien! Vraag jij vast aan ze wat ze willen gaan 
doen die avond?  

 
Start van 8:30 tot 12:00 uur.  
Omstreeks 11:30 uur begint de prijsuitreiking voor de mooiste, leukste en creatiefste 
bouwwerken. 
Ouders, opa’s en oma’s die willen kijken zijn welkom van 10:30 uur tot 12:00 uur en 
aansluitend is er eten te verkrijgen.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het Timmerdorp wordt gehouden 
op de ijsbaan aan de Dahlialaan 2. 

Meenemen: een zaag, hamer en 
nijptang. (tip: schrijf je naam erop!)  
 

Je mag zelf geen hout meenemen, we 
hebben genoeg voor iedereen.  
 

Zorg dat je oude kleren en 
stevige schoenen aan hebt. 

Voordat je een 2e verdieping op je hut bouwt, vraag je een vergunning aan bij de burgemeester. 
 

Het is de bedoeling dat we het allemaal leuk hebben op timmerdorp. Je moet je dus wel aan de regels 
houden. Als een ouder zegt dat je iets niet mag doen, moet je wel luisteren. Als je aanwezigheid 
storend is voor anderen of misschien zelfs gevaarlijk wordt, kunnen we je ouders vragen om je eerder 
op te halen.  
 Als het heel slecht weer is, zou het ook kunnen dat we besluiten om eerder te stoppen en je eerder 
naar huis zult moeten gaan.  
 
Tot ziens op donderdag 21 Augustus om 8.30 uur!!! 

P.S. bedenk je alvast iets leuks met het thema voor je hut (bv. De vliegende Hollander) en natuurlijk voor de Bonte Avond?  
En volg je ons al op Instagram en/of Facebook? Wel doen hoor!  ͧͪͩͨ 

De kosten voor deze drie dagen zal voor kinderen van leden van de ijsbaanvereniging € 20,00 per kind bedragen  
en voor niet leden € 25,- per kind. Bij de inschrijving ontvangt u betaalinstructies.  


